
Jrg.25-nr 15 

Zondag 21 december 2025 – 10.00 uur 
liturgische kleur is paars 

4e zondag van Advent 

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link  
www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg  
 
voorganger  Jos Aarnoudse 
lector   Pleunie de Lint 
organist  Hans Okkerse 
ouderling  Rineke Mol 
diaken   Tini Roos 
koster  Kees Ippel 
beamer  Martin de Mol 
    
 
Uw gaven worden gevraagd voor 

1. Diaconie landelijke afdracht 
2. Wijkkerk 
3. Toekomst van de kerk 
 

☺ Nevendienst Jeanette Klop 

☺ Crèche  Boukje Nederlof 
 
Bij de dienst 
We houden ons aan het oecumenische leesrooster.  
Vanuit het Evangelie komt dan ‘de Jozef-story’ van Kerst aan de orde (Mattheüs 
1:18-25). Maria is zwanger. Jozef weet zeker dat het niet van hem is. Wat nu? 
Wat betekent dit? Jozef krijgt een droom zoals alleen Jozefs ze kunnen dromen.  
Er begint wat licht te vallen op deze bijzondere verwachting en op het 
bijzondere kind dat geboren gaat worden. 
Nog vier dagen en het is Kerst. Dan viert de kerk de geboorte van het Kind, dat 
onomkeerbaar de naam Immanuël waar maakt.  
Wat onmogelijk lijkt, gebeurt toch: God verdwijnt niet stilletjes uit de wrange 
werkelijkheid van onze wereld, zoals Jozef zich stilletjes uit het leven van Maria 
wil terugtrekken. Nee, geen terugtocht, maar een duidelijk signaal van blijvende 
trouw en betrokkenheid. God is met ons.  
Lofzang van Maria: groot maakt mijn ziel de Heer, die naar mij heeft omgezien, 
naar zijn volk en naar zijn wereld. 
Ds. Jos Aarnoudse 
 

 

  

http://www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg


ORDE VAN DIENST 
 
Woord van welkom  

Inleidende orgelspel Partita 3 uit Preludium en partita's over Magnificat 
 Margaretha C. de Jong 

 
-VAN BUITEN NAAR BINNEN- 

 
- De gemeente gaat staan – 

 
Verstilling 
Aanvangslied   Psalm 24: 1, 2 en 5 
 
Bemoediging en groet  
Drempelgebed 
 

-De gemeente gaat zitten- 
 

Adventskaars wordt aangestoken  

De liturgische schikking wordt toegelicht 

Zingen:   Lied 458 (meerstemmig- 3x) 

Kyriegebed     
Zingen:   Lied 301c 
 

-De kinderen gaan naar de kindernevendienst- 
 
DE SCHRIFT 

Gebed van de zondag 
1e Lezing:   Jesaja 7:10-17 
Lied hierbij:  Lied 466: 2, 3 en 7 
2e Lezing:    Mattheüs 1:18-25  
Lied hierbij:   Lied 433:1 en 5 
 
Verkondiging   ‘De maagd Maria’ 
 
Kort orgelspel 
Lied in antwoord:  Lied 157a: 1 en 4 
 

-De kinderen komen terug uit de kindernevendienst- 
 

GEBEDEN EN GAVEN 
 
Toelichting op de gaven 
Inzameling  
Berichten vanuit de gemeente  
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader 
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- VAN BINNEN NAAR BUITEN- 
 

   - De gemeente gaat staan – 
 

Slotlied  Lied 441: 1 en 10 
  
Heenzending en zegen 
Gezongen antwoord:  Amen, Amen, Amen. 

 
 
Collectedoel diaconie: Diaconie landelijke afdracht 
Wilt u dit doel steunen, scan de QR code, maak uw bijdrage 
over via de Wilhelminakerk-app of naar 
NL28RABO0134939840 t.n.v. PGDD onder vermelding van 
Wilhelminakerk 21 december 2025. 
 
Symbolische schikking  
In de adventstijd sluiten we aan bij het jaarthema ‘Kijk! Laat je verrassen door het 
werk van Gods Geest.’  Dit thema nodigt ons uit om bewust stil te staan bij de 
onverwachte manieren waarop de Geest werkt; binnen de kerk en daarbuiten. Het 
helpt ons om met open ogen en een ontvankelijk hart Gods aanwezigheid te 
herkennen in het alledaagse. 
Het uitgangspunt is: het licht verwachten. We beginnen in het donker, maar het licht 
is er al, soms nog in de verte. 
21 december 2025: Vierde Advent 
Van paars naar roze, 
van stilte naar vreugde. 
De verwachting rijpt: 
het Kind komt, het Licht breekt door. 
Engelen fluisteren,  
voorzegt, beloofd,  
een goede boodschap voor ons allemaal. 
In de schikking staan vier kandelaars met kaarsen opgesteld. Tussen de eerste en 
tweede kandelaar zweven twee duiven, en tussen de derde en vierde kandelaar 
verschijnen twee engelen. Op de boomstammetjes en in de flesjes staan nu roze en 
witte bloemen: heide, cyclamen en bessen. Het licht nadert, versterkt door de 
stralende engel die Jozef bezoekt. Vier kaarsen branden. De engelen zijn dragers 
van de goede boodschap: het Kind is onderweg. Het licht komt dichterbij. 
Groep Symbolisch Schikken 
 

Bericht van de Wijkkas 
Onderstaande info betreft de wijkkas van de Wilhelminakerk. 
In de maanden mei t/m november 2025 hebben wij t.g.v. de wijkkas onderstaande 
bedragen mogen ontvangen : 
 

  
Wilhelminakerk mei t/m okt november 
Giften € 377,00 € 2.176,00 
Collecte stortingen € 624,00 € 95,00 
Collecte via het kerkkantoor € 995,46 € 89,10 
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Giften en Collecte stortingen zijn rechtstreekse stortingen op de bankrekening van 
de wijkkas door gemeenteleden t.g.v de wijkkas/jeugdwerk. 
Collecte via het kerkkantoor: De periodieke wijkkascollecte via de zondagse ‘zakken’  
en de opbrengst van de collectes t.g.v. de wijkkas via de Wilhelminakerk-app 
worden door het kerkkantoor op de bankrekening van de wijkkas gestort. 
Alle gevers :  Hartelijk Dank !  
Heeft u vragen over de Wijkkas? Stuur me een berichtje via het contactformulier op 
de website. 
Bankrekening Wijkkas Wilhelminakerk  NL77 RABO 0373 7028 09 
In de omschrijving vermelden: soort betaling 
Namens de Wijkkas, Martin de Mol 
 
Mary at the checkpoint 
In de advent wordt in Nederland de afstand tussen Nazareth en Bethlehem gelopen 
door een groep mensen. Wandelen in de voetstappen van Jozef en Maria van in 
Nederland van Nijmegen naar Den Haag. In totaal ongeveer 130 kilometer. De tocht 
staat in het teken van contemplatie en rouw in solidariteit met de Palestijnen en voor 
gerechtigheid. Het heet “Mary at the checkpoint” omdat op deze route op dit moment 
zoveel checkpoints zijn dat dit nu voor Palestijnen vrijwel onmogelijk is om deze 
route af te leggen en roept de vraag op wat betekent dit voor de lezing van het alom 
bekende kerstverhaal? 
Afgelopen zaterdag liepen Gerrie en 
ik twee etappes van de vier mee met 
dit project.  
In verschillende samenstellingen met 
een groep van 10-15 personen met 
op enkele momenten van de route 
een moment van reflectie en gebed. 
Het was verrijkend om geïnspireerd 
te worden door teksten van 
Palestijnse theologen en hun diepe 
verlangen naar rechtvaardigheid en 
vrede.  
Ik vond het ook heel inspirerend 
mensen van verschillende 
achtergronden te ontmoeten en te 
spreken.  
Deze wandeling is ook een manier 
om aandacht en geld te vragen voor het werk van de Shepherd Society, een 
Palestijns-Christelijke organisatie https://www.geef.nl/nl/actie/mary-at-the-
checkpoint/donateurs. 
De laatste etappes zijn 20 (Nieuwegein-Bodegraven) en 24 december (Boskoop – 
Den Haag),  Het is heel goed mogelijk maar een deel van dag/afstand mee te lopen. 
Meer informatie over deelname kan via de signal groep 
https://signal.group/#CjQKIDt5w4uG1CzQmXxYgPkVu8n0H9qW7q_2OXo-
_p2JO4WlEhBkktZ6e5yDVbML383YVfsJ 
Hartelijke groet, Fenneke 
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Beste mensen, 
Op zondag 28 december mag ik voorgaan in de Wilhelminakerk. Dit is gelijk een 
opdracht voor de cursus 'kerk in uitvoering'. Hiervoor is het nodig dat ik feedback 
krijg op de dienst. Na de dienst wil ik graag met een aantal mensen de dienst na 
bespreken. Er is ook een feedbackformulier om in te vullen. Het zal ongeveer een 
half uur duren. Ik denk aan 6 tot 10 personen met het liefst wat verschillende 
leeftijden.  
Wie wil dit doen? Laat het even weten.  
Groet Jan-Herben van Dijk 
 

Inleiding bij de dienst in De Merwelanden op 21 december 2025 
Op deze laatste Adventszondag lezen we een profetie uit Jesaja 65: 
‘17Zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ik herschep 
Jeruzalem in een jubelende stad en schenk haar bevolking vreugde. 
Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord. 20Geen 
zuigeling zal daar meer zijn die slechts enkele dagen leeft, geen 
grijsaard die zijn jaren niet voltooit; want een kind zal pas sterven als 
honderdjarige, en wie geen honderd wordt, geldt als vervloekt’. 
Troostrijke woorden. Onze wereld zoals die zou moeten zijn: een stad 
van vrede, zonder honger, zonder oorlog, zonder vluchtelingen, 
zonder gemene ziektes, zonder de plotselinge of de te vroege dood. 
Zonder al dat bittere dat ons vaak boos, cynisch, verdrietig, 

machteloos en ongelovig maakt. Die wereld komt, want God heeft het beloofd. Zou 
de bijbel daarom eindigen, in Openbaring 21, met opnieuw dit visioen, maar dan nog 
krachtiger? De dood, ook de dood van honderd-jarigen, zal niet meer zijn! Als 
Kyriëgebed zingen en spreken we Lied 437. Ook zingen we Lied 462: 1, 2, 4, 6 ‘Zal 
er ooit een dag van vrede’ en Lied 766 ‘Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen’. Zo 
zal het zijn. Weet u hartelijk welkom,  ds Hans van der Sterre.    
 
We mogen weer!!!  WILGENKNOTTEN  
In tegenselling tot het vorige bericht is de datum van het 
Wilgenknotten verschoven naar 7 februari. Ik heb een aantal 
aanmeldingen voor 17 januari en ik hoop dat jullie ook op 7 
februari kunnen. Willen jullie me dat laten weten? 
Daarnaast kreeg ik ook opmerkingen dat het niet helemaal 
duidelijk is wat Wilgenknotten nou precies inhoudt. Bij deze 
probeer ik wat te verduidelijken. 
We zullen Knotploeg Alblas ondersteunen door takken te 
sjouwen, samenbinden en de gesnoeide takken ontdoen van 
de kleine takjes. De Knotploeg zelf doet het risicovolle werk. 
Wij als Ondersteuners krijgen allemaal een helm in gebruik.  
De tip is om zelf handschoenen mee te nemen en kleding aan te trekken wat vies 
mag worden, evt een regenjas. Laarzen zijn ook handig. 
Tijdens het werk heb je genoeg tijd om gezellig te kletsen of serieus te praten. 
Tijdens de koffie is dat natuurlijk ook mogelijk. Zo’n ochtend is altijd erg gezellig. 
We zullen een ochtend bezig zijn met tussendoor een kop koffie of thee en als 
afsluiting een welverdiende kop erwtensoep. 
Kunnen jullie me snel via het contactformulier laten weten of je meegaat anders 
verandert de datum weer. Boukje Nederlof 
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Kerkelijke agenda  
Wo 24 december  18.00 uur – Lichtjestocht 
do 25 december  10.00 uur Wilhelminakerk – ds. Evelien Plaisier 

Vanaf 9.50 uur Samenzang 
zo 28 december  10.00 uur Wilhelminakerk – Jan-Herben van Dijk 
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